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Jullie zullen ondertussen gemerkt hebben dat er 
dit jaar met Pinksteren geen bloemen verdeeld 
werden. Het groepje vrijwilligers dat gemeente-
leden bezoekt, wordt kleiner en daarom hebben 
we besloten om de bezoeken niet telkens in een 
korte periode af te leggen, zoals kort voor Kerst 
of kort voor Pinksteren, maar om ervoor te zor-
gen, dat naast de zieken ook de 75+ in de loop 
van het jaar zeker bezoek krijgen van de predi-
kant of van de kerkenraadsleden. Maar, zoals nu 
al gebeurt, moedigen we jullie graag aan om ver-
der onderling contact te houden.

De inschrijvingen voor de agapè maaltijd op 
zondagmiddag 2 juni lopen goed, maar er is nog 
altijd plaats voor jou. Beschik je zelf niet over 
vervoer, geen probleem, dan komen we je graag 
ophalen en terugbrengen. Laat dan maar iets 
weten. Ook dit is het samen opbouwen van de 
kerk. Ga je hierin mee? Doen, delen, samen eten, 
zingen, bidden, ontzag voor de Heer. 

Wees welkom!
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Terugblik

17 mei|Bijbelstudie
                         De parabel van de talenten – Mattheüs 25:14-30

Met dank aan Rita Martens en aan Marijke en Hans Schaefer voor de goede ontvangst van respec-
tievelijk de namiddag- en avondsessie van de Bijbelstudie, geven we hieronder graag de vragen en 
overwegingen mee, die ds. Tihamér Buzogány opstelde als aanzet van de interessante bespreking, 
die zich ontwikkelde. 
In de namiddag kwamen we tot de algemene conclusie, dat we ons niet mogen blindstaren op details 
in een parabel, maar beter kijken naar de rode draad in de gelijkenissen in de Bijbel, waarbij Jezus de 
mensen aanspoort om het goede te doen, beter trachten te leven en er te zijn voor elkaar.

Bea Baetens

Twee vragen:
1.  Wat is een talent?
      • In de Bijbel betekent een talent een eenheid van gewicht en later een eenheid van geld. 
         Dit verschilt van de betekenis die we tegenwoordig kennen, namelijk vaardigheden of 
         bekwaamheden.
      • Een talent in de Bijbel is gelijk aan 6000 denarii, wat neerkomt op het loon van 20 jaar voor 
         een arbeider, wat ongeveer overeenkomt met 525.000 euro.

2.  Wat is een parabel?
     • Een parabel is een korte, eenvoudige verhaalvorm die een morele of spirituele les wil over-
        brengen.
     • De parabel van de talenten in Mattheüs 25:14-30 is op diverse manieren geïnterpreteerd:
       -  verantwoordelijkheid: gelovigen worden aangemoedigd om hun gaven goed te gebruiken 
           in dienst van God en hun medemensen;
       -  beloning voor trouw gedrag: dit moedigt gelovigen aan om moedig te zijn in hun geloof 
          en daden;
       -  oordeel: deze interpretatie benadrukt dat nalatigheid in het geloofsleven negatieve 
          gevolgen kan hebben;
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Terugblik

19 mei |Pinksteren     

       -  eschatologische betekenis: de terugkeer van de heer kan worden gezien als een metafoor    
          voor de wederkomst van Christus;
       -  sociale rechtvaardigheid – complexe interpretatie: dit bekijkt de ongelijkheid in de 
          verdeling van de talenten en de verantwoordelijkheid van de rijken, evenals de angst en 
          onzekerheid van de armen.

“Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat 
hij heeft nog worden ontnomen.” (Mattheüs 25:29) is een van de meest uitdagende verzen uit de 
parabel van de talenten. Hoe moeten we dit begrijpen? Ook hier zijn er verschillende interpretaties:
1.  sommigen zeggen dat dit vers verwijst naar spirituele groei door ijverig gebruik te maken van 
      wat God ons heeft gegeven;
2.  anderen vinden dit vers problematisch omdat het suggereert dat de rijken rijker worden en 
     de armen armer;
3.  het vers kan gezien worden als een waarschuwing en een oproep tot actie;
4.  het vers kan ook suggereren dat Gods zegeningen overvloedig zijn voor degenen die trouw 
      en ijverig zijn.

ds. Tihamér Buzogány
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Met dank opnieuw aan Etty Deelstra en Marijke Schaefer voor de mooi versierde kerk, kwamen met 
Pinksteren samen rond Handelingen 2: 1 - 13, 2 Tim. 1: 2-7 en 2 Tim. 1: 13-14.
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Terugblik

Kerkbrief enkel digitaal ?
De kerkenraad biedt u de mogelijkheid om de Kerkbrief enkel digitaal te bekomen. Enerzijds 
is hij uiteraard kleurrijker dan de zwart-witte papieren versie, maar anderzijds is het voor het 
bestuursorgaan ook een besparing (druk- en portokosten). 

Ontvangt u dus graag enkel de digitale versie van deze Kerkbrief? 
Stuur een mailtje naar marijke.kruyne@gmail.com 

25 mei|Synodevergadering

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Zondagavond 30 juni 2024
De redactie verzoekt u vriendelijk bovenstaande datum te respecteren voor het inzenden 
van uw bijdragen. Dank bij voorbaat voor uw begrip.
Adres : kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be

De buitengewone synodevergadering, gewijd aan het revitali-
seren van kerkelijke gemeenten vond plaats op zaterdag 25 mei 
2024. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, werd deze vergade-
ring georganiseerd door de districten en niet door de Synodale 
Raad. Het doel was voort te bouwen op de eigen sterke punten 

van de VPKB en deze aan te passen aan de lokale realiteit.

Elk district had de gelegenheid om een visie en praktijkervaringen te delen - kerkgemeenten die hun 
middelen bundelen, heroplevingen van kerkgemeenten, gemeenschappen die buiten hun muren tre-
den om tegemoet te komen aan de samenleving en haar behoeften. Daarna was er tijd voor discussie 
om bepaalde punten uit te diepen.

Na dit eerste deel vormden de discussies in themagroepen, waaraan alle synode-afgevaardigden 
deelnamen, een hoogtepunt van de dag. Er werden 7 thema's behandeld.
-	 Samenwerking tussen gemeenten
-	 Eredienst en geloof in de wereld vandaag
-	 Structuren van de Kerk
-	 Algemeen priesterschap en engagement
-	 Evangelisatie en communicatie
-	 Gastvrijheid
-	 Openheid en dienstbaarheid aan de wereld
 
De Synodevergadering ging niet over tot het nemen van beslissingen. Ze eindigde met een samenvat-
ting van voorstellen: projecten, dromen en plannen om te realiseren. Meer informatie dit onderwerp 
wordt binnenkort naar de kerkgemeenten gestuurd.

Jean-Guillaume DeMailly
VPKB-Communicatieverantwoordelijke
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Vooruitblik 
1 tot 30 juni|Open Kerken - Brugge

Met kleuren sporen Brugge

In het kader van Open Kerken werkt de gemeente Brugge 
dit jaar samen met Severine Tack (1973). Het werk van 
Severine is kleurrijk, het daagt uit en confronteert, het 
doet je dromen op de kleuren waar zij van houdt.

Bij Severine begon alles met een depressief makende 
stress in haar jeugd. Geleidelijk klom zij uit het dal. Zij 
leerde vaardig met haarzelf om te gaan. Gesteund door 

familie kon zij later alleen en zelfstandig gaan wonen. Als kind tekende Severine erg graag. Eigenlijk 
wilde ze naar de kunstschool, maar iedereen raadde het haar af. Toch is de creatieve microbe nooit 
weggegaan. Vandaar dat zij zich aansloot bij het kunstatelier Ardéfoo. Kunst heeft haar altijd gehol-
pen, zij kon er zich in uitleven. Kunstzinnige activiteit heeft haar altijd geboeid.
Het liefst werkt Severine met acrylverf op doek. Het ene moment bruist zij van de inspiratie, het 
andere blijft zij receptief wegzinken in haar dromen. Meestal werkt zij abstract en geeft zij haar werk 
een innerlijke betekenis naar aanleiding van haar levenservaringen, bijvoorbeeld rond de dood van 
haar geliefde vader. Severine deed ook mee aan exposities met Ardéfoo o.m. te Brugge. 

Zij geniet van de waardering van de bezoekers. Af en toe weet zij ook wel één van haar werken te 
verkopen. Dat brengt haar in de wolken. Haar motto werd en blijft Durf jezelf te zijn. Kunst hielp haar 
om zichzelf vrijer te beleven. Haar leven spoort weer op de kleuren waar zij van houdt.

Themadienst & feestelijke opening
U bent van harte uitgenodigd voor de themadienst Als een ladder in de hemel op zondag 2 juni om 
10:00, die opgeluisterd zal worden door het plaatselijke koor o.l.v. Arnaud Devos. Aansluitend is er 
gelegenheid om de kunstenares en elkaar te ontmoeten tijdens de feestelijke opening van de ten-
toonstelling onder het genot van een hapje en een drankje.

ds. Jannica de Prenter

2 juni|Inzegeningen - Boechout
De Synodale Raad van de Verenigde Protestantse Kerk in België nodigt uit voor de eredienst met 
inzegening in het ambt van diaken-pionier en met inzegening in het predikambt en opname in het 
predikantencorps op zondag 2 juni om 15 uur in de protestantse kerk te Boechout, Appelkantstraat 
2, 2530 Boechout. 

Worden ingezegend in het predikambt 	 Abraham Meertens 
					     Florian Gonzalez 
					     Stephen Pitt 

Worden ingezegend in het ambt van diaken-pionier	 Andries Boekhout 
							       Ernst van Velzen

Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. (Efeziërs 4,4)
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Vooruitblik

9 juni|Bevestigingsdienst nieuw bestuur PCC-Gent

Hierbij een uitnodiging van Armstrong Tinyih om op zondag 9 juni 
om 13:00 aanwezig te zijn in de kerk van Gent-Brabantdam om er 
deel te nemen aan de bevestigingsdienst van een nieuw bestuur 
voor de Presbyterian Church in Cameroun-Gent (PCC-Gent). 
Iedereen welkom.

Daarbij zal Armstrong Tinyih de fakkel overdragen van voorzitter 
van  de PCC-Gent. Zo zal Armstrong zich beter kunnen inzetten als 
voorzitter van PCC-België met vier plaatselijke kerken in Antwerpen, 
Brussel, Gent en Leuven.

Francis Van De Walle

21 juni|Bijbelstudie

Na de succesvolle Bijbelstudie van 17 mei hebben we besloten om, in tegen-
stelling tot onze gewoonte, ook in juni een Bijbelstudie te organiseren. Op 21 
juni komen we weer samen en zullen we ons focussen op de vrouwen in de 
Bijbel.

De Bijbelstudie van 21 juni zal plaatsvinden op twee locaties:
. om 14:00 uur bij Rita Martens, Heerweg Noord 132/B, Zwijnaarde.;
. om 19:30 uur bij Friederike Lueken, Twaalfkameren 40, Gent (afhankelijk 
   van voldoende interesse )

Om de organisatie soepel te laten verlopen, verzoek ik jullie vriendelijk om jullie aanwezigheid te 
bevestigen via e-mail of telefoon, uiterlijk op donderdag 20 juni:

	 E-mail: tihamer.buzogany@telenet.be
	 GSM: 0499 74 81 71

Ik kijk uit naar een vruchtbare en inspirerende Bijbelstudie. Samen zullen we Gods woord verkennen 
en ons geloof verdiepen.

Ds. Tihamér Buzogány
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Vooruitblik

23 juni|Gentse Quakers organiseren wandeling door Gent
              Rebellen voor vrede - De roerige zomer van 1566

Op zondag 23 juni treden de Gentse Quakers in de voetsporen van de Gent-
se beeldenstormers die in augustus 1566 door de straten van de stad trok-
ken onder het zingen van psalmen. De publiek gezongen liederen boden 
een zekere troost in de toenmalige tijd, een periode van grote beroering 
die vergelijkbaar was met die van een beginnende burgeroorlog. Het samen 
zingen was op zichzelf reeds een rebelse daad. De rebellen vernielden niet 
alleen beelden, ook boeken moesten er aan geloven. De beeldenstorm en 
de daaropvolgende calvinistische republiek werden gevoed door een diepe 

vertrouwensbreuk ten aanzien van het kerkelijk en wereldlijk gezag, een politiek bestel van Filips II 
dat vanuit Spanje geen voeling meer had met de zich snel opvolgende gebeurtenissen. Een roerige 
tijd die heel anders was dan de onze maar toch gelijkenissen vertoont. 

De Quakers ontstonden net zo goed als een rebelse spiritualiteit, gericht tegen het kerkelijk gezag dat 
in het 17deeeuwse Engeland deels samenviel met het staatsgezag. De eerste Quaker – George Fox 
– beweerde dat God niet te vinden is in kerkgebouwen of altaarstukken, niet in religieuze bijeenkom-
sten geleid door priesters en bisschoppen, niet in elkaar bekampende dogma’s en leerstellingen. Nie-
mand kan opeisen waar ‘de goddelijke vonk’ zich bevindt en anderen daarbij uitsluiten. Niemand kan 
iemand anders onderwijzen wat God voorheeft met de wereld. Het innerlijk licht (door de Quakers 
ook wel ‘that of God’  genoemd) kan alleen op eigen gezag en door eigen ervaring gekend worden, 
door iedereen, ongeacht scholing, etnische afkomst, status, rijkdom of geslacht. 

Gids Kornee van der Haven is lid van de groep en werkt aan de vakgroep letterkunde van der Univer-
siteit Gent. Samen met collega’s maakte hij enkele jaren terug een boek over rebellie in de Gentse 
letteren, dat nog verkrijgbaar is bij Lannoo en de gewone boekhandel: https://www.lannoo.be/nl/
rebellie-de-gentse-letteren 
Dit voorjaar verschijnt er ook een podcastreeks rond het onderwerp (https://www.rebellie.ugent.
be). 	

Praktische info:
De roerige zomer van 1566 – in het voetspoor van zingende beeldenstormers
23.06.2024 - een begeleide wandeling vanuit Het Hoeveke tot aan Sint-Baafs
Gids: Kornee van der Haven 
-  Start om 13:15 aan het Hoeveke. Organisatie: Gentse Quakers.  
-  Vooraf kun je kennismaken met de Gentse Quakers door deel te nemen aan hun stiltecirkel in 
    Het Hoeveke (om 10:30). Na de stiltecirkel is er een gezamenlijke lunch: we delen wat iedereen
    meebrengt.  
-   De twee activiteiten zijn gratis maar je schrijft best in:  Stuur een mailtje naar  
    quakercirkels@gmail.com  met de vermelding van je naam, het aantal deelnemers en het tijdstip 
    dat je aansluit.  Welkom !
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Vooruitblik
17 en 18 augustus|Geuzenfeest Horebeke

Durf te dromen 
Op zaterdag 17 en zondag 18 augustus vieren we feest, de 
twintigste verjaardag van het Geuzenfeest.
De jubileumeditie van het Geuzenfeest is een ideale gele-
genheid om terug te blikken op de afgelegde weg en met 
vertrouwen de toekomst tegemoet te zien. Als we terug-
kijken, stellen we vast dat het project trouw is gebleven 
aan het oorspronkelijke opzet, te weten een verruiming te 

brengen van de protestantse Zendingsdag en hem om te vormen tot een ontmoetingsplaats voor 
mensen van verschillende afkomst, geloofsovertuiging en geaardheid. In de loop van twintig jaar 
hebben wij elkaar beter leren kennen in een geest van tolerantie en hebben wij samen het goede 
leven gevierd.
Dit resultaat hebben wij alleen kunnen bereiken door buiten de gekende kaders te denken, door de 
begane paden te verlaten, door te durven dromen.
Bij deze 20ste verjaardag willen wij meer dan ooit onze droom van verbinding en ontmoeting verder 
zetten aan de hand van een oecumenisch samenzijn, een interview met een gastspreker, kinderani-
matie, sfeervolle muziek en lekker eten. 
Wij diepen dit thema verder uit door in gesprek te gaan met Hans Claus. Naast zijn werk als (voorma-
lig) directeur van de gevangenis van Oudenaarde is hij ook zeer maatschappelijk betrokken. Zo ligt hij 
aan de basis van de vzw Detentiehuizen, die een kleinschalig en sociaal verankerd gevangenisconcept 
probeert te realiseren. Daarnaast heeft hij ook meegeschreven aan de Verklaring van 30 november, 
waarin de krijtlijnen voor een leefbare wereld worden uitgezet. Ten slotte is hij ook beeldend kun-
stenaar, dichter, schilder en fotograaf. Kortom, iemand die samen met ons droomt van een betere 
toekomst.

Als muzikaal hoogtepunt mogen wij dit jaar Kadril op ons podium verwelkomen.
We nodigen alle mensen van goede wil uit om op 17 en 18 augustus met ons voluit te vieren en on-
beperkt te dromen.

De komende weken en maanden gaat de voorbereiding volop verder. De organisatie van het Geuzen-
feest is een reuze uitdaging voor ons Geuzenkuddeke. Vandaar een heel warme oproep om mee te 
doen en naar vermogen mee te werken aan de opbouw, tijdens het feest en bij de afbouw. Meld je 
bij iemand van het organisatieteam en je wordt met open armen verwelkomd.
Wie graag wil inschrijven (en dat is ook verplicht) voor het eetfestijn, kan dat vanaf 1 juli. 

Een Jubileumfotoboek als blijvende herinnering 
De voorbije twintig jaar zijn er letterlijk enkele duizenden foto’s gemaakt tijdens al die Geuzenfees-
ten. De meeste ervan zijn het werk van Paul Muylaert, die we onze huisfotograaf mogen noemen. Uit 
die enorme verzameling wordt een selectie gemaakt, die in de vorm van een mooi fotoboek klaarge-
stoomd wordt, zodat we het op zaterdag 17 augustus feestelijk kunnen voorstellen. Korte tekstbijdra-
gen van medewerkers en deelnemers aan het Geuzenfeest zullen het jubileumboek verder verrijken. 

Johan Gezels en Cornelis Blommaert

In het zomernummer van deze Kerkbrief ontvangt u het precieze programma.
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Vooruitblik

De voorbereidingsgroep van het Belgisch-Duits 
Convent nodigt u van ganser harte uit  voor de 
conferentie van dit jaar.

Ditmaal is het thema:
“Wat vind je van religie?”
Crises en wegen naar de toekomst voor onze 
kerken

In de Protestantse Kerk in Duitsland (EKD) en 
de protestantse regionale kerken in Duitsland 
vinden momenteel een ingrijpende verandering 

plaats. De laatste jaren hebben veel mensen hun kerk verlaten. Ook in de Verenigde Protestantse 
Kerk in België is de laatste jaren de vorm van kerklidmaatschap veranderd. Op de conferentie van dit 
jaar willen we deze ontwikkelingen preciezer in kaart brengen. Op de voorgrond staan ervaringen die 
aangeven, langs welke wegen de kerk de toekomst tegemoet kan gaan en hoe we die wegen kunnen 
gaan.

De conferentie vindt plaats van dinsdag 20 tot vrijdag 23 augustus 2023 in klooster Frenswegen, 
Graafschap Bentheim, Klosterstraße 9, 48527 Nordhorn    https://www.kloster-frenswegen.de

20 tot 30 augustus|Belgisch-Duits Convent 2024

Inlichtingen over het precieze programma en prijzen kunt u bekomen op onderstaand adres.
Aanmelding uiterlijk zondag 30 juni. Daarna ontvangt u een schriftelijke bevestiging met een pre-
cieze routebeschrijving.

Ds. Jelle Brouwer, Mechelsveldstraat 46 - 2800 Mechelen
Tel. 015/20.51.54
e-mail: jhbrouwer@protestant.com

1 september|Startzondag
Meldden we vorige keer dat we de datum van 1 september gekozen hadden voor de komende Start-
zondag, dan kunnen we jullie bij deze ook de locatie meedelen, namelijk bij Francine Ongenae in 
Sint-Amandsberg. Hartelijk dank al, Francine, dat je je tuin opnieuw beschikbaar stelt. 

Mochten de weersvoorspellingen heel slecht zijn, dan komen we opnieuw samen in de Pichalzaal.
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Uw aandacht voor
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Uw aandacht voor

Wil je samen met een kerkenraadslid graag eens van permanenti e zijn, contacteer dan 
Rita Martens op het nummer 0476/94.69.63
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Uw aandacht voor

18 september|Start cursus lekenprediker

In de cursus voor lekenprediker wordt de kandidaat voorbereid om 
erediensten en vieringen te leiden in de VPKB. In tien bijeenkomsten 
worden verschillende aspecten besproken die verbonden zijn aan het 
voorgaan in een protestantse dienst. Het gaat dan met name om de 
vraag naar de kwaliteiten van een lekenprediker, hoe is een liturgie op-
gebouwd, wat is preken en wat weten we over de Bijbel?

Verschillende docenten behandelen elk een eigen onderwerp, waarbij 
er veel ruimte is voor de inbreng van de student. Voor elke bijeenkomst 
wordt daarbij een voorbereiding verwacht en een verwerking van de 
vorige les. Naast kennisverwerving is ook het inoefenen van vaardighe-
den zoals spreken in het openbaar, het schrijven van een tekst en het 
toepassen van beschikbaar materiaal zeer belangrijk. 
De cursus wordt afgesloten met een eindopdracht, waarbij de student 
de geleerde vaardigheden in praktijk brengt. 

De bijeenkomsten vinden alle plaats op woensdagmiddag van 14.00 - 18.00 uur in de Faculteit voor 
Protestantse Theologie en Religiestudies (FPTR) te Brussel. 

De cursus is gratis voor gemeenteleden van de VPKB-kerken.

Voor alle informatie en opgave:
Arjan Knop – vormingswerker VPKB
Email: apknop@hotmail.com
Tel. 0495 93 48 46

De indeling van de cursus in grote lijnen en de data:

18 september 2024	 Inleiding
25 september		  Wat is een kerk? Over de structuur van de VPKB. Transitie van de kerk
	
9 oktober		  Liturgie
23 oktober		  Homiletiek / Hoe maak je een preek?
6 november		  Presentietheorie
	
20 november		  Ontstaan en achtergrond van de Bijbel
4 december		  Bijbelse hoofdlijnen
18 december		  Bijbel in de eredienst. Welke hulpmiddelen zijn er?

	
8 januari 2025		  Extra bijeenkomst
22 januari		  Presentatie eindopdracht
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Boekbespreking

TOT GOD
auteur Christophe Vekeman

Deze Vlaamse schrijver (° Temse, 30 december 
1972), inmiddels een vijftiger, opgegroeid in Ba-
zel (deelgemeente van Kruibeke) en zo te lezen al 
een drietal decennia woonachtig in Gent, neemt 
ons in zijn nieuwste boek TOT GOD op een hob-
belige herontdekkingstocht van zijn christelijk ge-
loof dat hij - zo begreep ik althans uit zijn nieuw-
ste boek - zo’n dertig jaar min of meer kwijt was 
geweest. Hij had er genoeg van om fictieromans 
te schrijven, zo staat te lezen in dit nieuwste boek 
van hem, en wou op zoek gaan naar de waarheid. 
Misschien omdat hij nu op zijn vijftigste Abraham 
heeft gezien? Wijsheid komt immers met de ja-
ren, betekent dit bekende gezegde.

En toen herinnerde hij zich een slogan die hij in 
zijn jonge tijd, toen hij 23 was, voorbijrijdend 
langs een kerk aan het Van Beverenplein in  Gent 
had gezien en er zelfs even voor stopte: Elke dag 
zijn eigen leed, een citaat uit de Bergrede van 
Jezus in het evangelie naar Mattheüs 6: 34, een 
slogan die hij zich decennia later nog herinnerde 
en waar hij, nu hij op zijn vijftigste Abraham had 
gezien, diep over was gaan nadenken. 

En behalve het lezen in de Bijbel kwam Christop-
he de geschriften van C.S. Lewis op het spoor. 
Die geschriften maakten blijkbaar zo’n geweldi-
ge indruk op hem, dat hij samen met zijn vrouw 
Mieke naar Oxford is afgereisd, even een bezoek-
je gebracht aan het huis in Headington (vlakbij 
Oxford), waar Clive Staples Lewis het tweede 
deel van zijn leven had gewoond, en vervolgens 
aan zijn graf op het kerkhof van de Holy Trinity 
Church in hetzelfde Headington. 

Toen ik dit nieuwste boek van Christophe Veke-
man begon te lezen, was ik aanvankelijk wel wat 
in de war door de voor mij vreemde structuur 
van het begin van zijn boek, maar ik werd alras 
getroost toen ik las hij zelf ook danig in de war 
was.

Zijn nieuwste boek Tot God 
begint namelijk met zes ge-
zangen, gevolgd door vier 
herinneringen aan het licht 
- het licht ook in geestelij-
ke zin - een denkbeeldige 
preek, een lange brief aan 
zijn goed vriend Peter Terryn 
waarin hij zijn spirituele er-
varingen in Oxford met hem 
deelt, brief die hij nooit ver-
stuurd heeft, maar die wel 
terechtgekomen is op 15 
bladzijden in zijn boek, ge-
volgd door een paar woor-
den uitleg die opnieuw zo’n 
15 bladzijden in zijn boek 
beslaan. 

Verder blijkt hij geboeid 
door de sacraliteit in het 
muzikaal oeuvre van zan-
gers zoals Johnny Cash en Bob Dylan, en nog tal 
van andere.

U hebt het al begrepen, beste lezer, een heel bij-
zonder boek, geschreven in een heel bijzondere 
en bevlogen schrijfstijl, en met een heel bijzon-
dere, erudiete inhoud. Christophe Vekeman laat 
in dit nieuwste boek van hem de lezer diep in zijn 
ziel kijken. 

Francis Van De Walle

----------------------------------------------------------------
Uitgeverij: Arbeiderspers.nl
© 2024 Christophe Vekeman – ISBN 978 90 295 
5248 6 / NUR 320
Eerste en tweede druk: april 2024  - derde druk: 
mei 2024
----------------------------------------------------------------
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Vrouwen in de protestantse kerk
Yvonne Fontaine (1904-1985): arts

Hoewel Yvonne Fontaine geboren werd in een 
villa op de befaamde avenue Cogels (nu Cogels 
Osylei – Berchem Antwerpen), verhuisde ze al op 
5-jarige leeftijd naar de geboorteplaats van haar 
moeder, Gent. Haar vader, Eugène Fontaine, on-
derluitenant bij de genie, ruilde zijn militair uni-
form in voor een directeursfunctie in de tegelfa-
briek van zijn schoonvader. In het burgerlijk gezin 
Fontaine-Schepens was de voertaal Frans, de taal 
van de (hogere) Gentse burgerij. 

Yvonne liep school aan het Institut de Kerchove. 
Toen ze 10 jaar was, ontving ze in het Gentse 
Feestpaleis, een prix d’excellence uit handen van 
burgemeester Emile Braun (Miel Zoetekoeke). De 
middelbare school volgde ze aan het Athenée des 
Jeunes Filles (Nieuwenbos). Graag ging ze even-
wel niet naar school, naar haar aanvoelen waren 
er te veel regels en straffen. 

In het spoor van haar grootvader wilde ze arts 
worden en ze slaagde in 1923 voor de inleidende 
kandidatuur in de natuurwetenschappen. Bij de 
start van haar studie als eerste vrouwelijke ge-
neeskundestudent aan de Rijksuniversiteit Gent, 
kon ze eindelijk de beklemmende jeugdjaren en 
de hoogoplopende ruzies met haar dominan-
te moeder achter zich laten door  op kamers te 
gaan. In 1929 behaalde Yvonne de graad van 
dokter in de genees- en verloskunde, na een stu-
die die ze volledig in het Frans deed. 

Yvonne trok naar Parijs voor een 
vervolgopleiding bij pediater No-
bécourt (pas in 1935 was de spe-
cialisatie kindergeneeskunde in 
Gent mogelijk). In 1931 huwde ze 
de beloftevolle architect Andre-
as Claessens, ook een telg uit de 
Gentse bourgeoisie. Haar ouders 
schonken het paar een fraaie bur-
gerwoning aan de Sint-Joriskaai 
met een volledig uitgerust dok-
terskabinet! Deze woning werd 
een open huis waar altijd volk 
over de vloer kwam. Toen Yvon-

ne zwanger werd, vreesde haar moeder dat na 
vruchtbaarheid, dienstbaarheid komt en dat de 
carrière van haar dochter zou afgebroken wor-
den, maar dat gebeurde niet. In 1934 werd Yvon-
nes zoontje Jean-Paul (Polo) geboren.

Door haar werk bij YWCA (Young Women’s Chris-
tian Association), nauw verbonden met de Bra-
bantdamkerk, kwam Yvonne regelmatig in con-
tact met protestantse christenen. Sporadisch 
woonde Yvonne er de dienst van  ds. Pichal (pre-
dikant Brabantdamgemeente 1928-1949) bij, die 
ze minder fundamentalistisch achtte dan gerefor-
meerde predikanten (zie ook artikel in de Kerk-
brief van januari 2023 over het boek Martha’s 
Labyrint). In haar zoektocht naar geloof volgde 
ze niet de weg van haar vrijzinnige ouders.

Op een bijeenkomst van de YWCA in Antwer-
pen ontmoette Yvonne Martha Geiringer die al 
snel een zielsverwante werd. Martha was een 
Weens-Joodse biologe, gevlucht naar België. 
Yvonne was bereid Yvonne in haar huis op de 
Sint-Joriskaai op te nemen en, zodra noodzake-
lijk (vanaf de zomer van 1942), haar er te laten 
onderduiken.

Door de oorlogsdreiging kon de YWCA de jaarlijk-
se vakantiekampen voor jonge meisjes niet  laten 
doorgaan op hun vaste kampplaats in Louette 
Saint-Pierre. Daardoor werd voor 24 meisjes in 
de zomer van 1939 een kamp georganiseerd in 
een villa in de Geuzenhoek te Sint-Maria Hore-
beke.

Yvonne deed veel liefdadigheidswerk in verarm-
de buurten waar mensen geen doktersbezoek  
konden betalen. Zelf erfde ze, bij het overlijden 
van haar beide ouders, een behoorlijke som 
geld en vele eigendommen. De (gratis) zorg voor 
vrouwen in nood zag Yvonne als een vorm van 
pastorale hulp. Daar waar het diaconaat van de 
kerken tekortschoot was het volgens haar aan de 
gemeenteleden om het voortouw te nemen. Het 
geloof werd steeds belangrijker voor Yvonne. Ze 
verdiepte zich in de Bijbel, die haar richtsnoer en 
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Vrouwen in de protestantse kerk

Josiane Tytens

leidraad werd, maar qua ligging bleef ze vrijzin-
nig protestants. De Bijbelkring van de Evange-
lisch Hervormde Gemeente onder leiding van ds. 
Pichal vergaderde regelmatig bij haar thuis.

In mei 1940 bevond haar vriendin Martha zich in 
Italië, na een noodlottige reis naar de Filippijnen.  
Haar man Andreas moest onder de wapens en 
bekleedde een belangrijke post in het recrute-
ringscentrum in Toulouse. Yvonne stond nu al-
leen in voor de opvoeding van haar zoon. Van-
wege de stijgende oorlogsdreiging vertrok ze nog 
datzelfde jaar op de fiets, met haar huishoudster 
en haar zoontje, uit Gent en belandde in De Pan-
ne. In een leegstaand pand opende ze er een me-
disch consultatiebureau voor noodlijdenden. 

Andreas mocht na de capitulatie op 28 mei 1940, 
eind van de zomer terug naar huis. Tot zijn onge-
noegen kwam ook Martha binnen het jaar vanuit 
Italië terug aan de Sint-Joriskaai wonen. Andreas 
was Duitsgezind en bezondigde zich aan econo-
mische collaboratie (waarvoor hij later veroor-
deeld werd). De goede verstandhouding (relatie) 
tussen Yvonne en Martha stoorde hem boven-
matig, hij voelde zich afgewezen, werd steeds 
jaloerser en ruzies waren dagelijkse kost. Zijn 
zwaarste vergrijp was de verklikking van Martha, 
tot tweemaal toe, waardoor ze naar Auschwitz 
gedeporteerd en bij aankomst onmiddellijk ver-
moord werd. Yvonne zal dit haar echtgenoot 
nooit vergeven en vraagt de echtscheiding aan, 
die in 1943 werd uitgesproken.

Nu ze alleen kon beslissen stuurde Yvonne in 
1944 Polo naar de School met de Bijbel waar hij 
het vijfde leerjaar volgde (haar ex-man Andreas 
vernam dit pas maanden later). In de Gaspard 
de Coligny-school waren tijdens de bezetting ook 
Joodse kinderen ingeschreven onder een schuil-
naam. De tienjarige Polo ontmoette er het meis-
je dat later zijn vrouw (Jacqueline) zal worden. 
Om nader tot zijn zoon te komen (hij ziet hem 2 
weekends per maand), maakte Andreas tekenin-
gen voor de School met de Bijbel.  

De aandacht van Yvonne voor alleenstaande 
kwetsbare vrouwen is steeds haar drijfveer ge-
weest. Door haar werk binnen de YWCA, die 

ijverde voor een rechtvaardigere samenleving 
waarin vrouwen op alle terreinen volwaardig 
participeren, was ze haar tijd ver vooruit. Haar 
opmerkelijk arbeidsethos werd beloond en als 
inspecteur-geneesheer van het Ministerie van 
Volksgezondheid ontving zij het ereteken van 
Ridder in de Kroonorde. In Oostakker werd een 
straat naar haar vernoemd.

Aan het voormalige huis van Yvonne op de 
Sint-Joriskaai 5 werd - op 6 juli 2022 en op ini-
tiatief van Gentse leerkracht en auteur Lieva 
Reunes en met toestemming van de huidige be-
woners -  een Stolperstein voor Martha Geirin-
ger aangebracht in aanwezigheid van Yvonne’s 
kleindochter (Isaline Claessens) en een neef van 
Martha (dr. Fred Adler).

Mijn bijzondere dank 
aan de auteur Marc Ver-
schooris voor het ter be-
schikking stellen van zijn 
uitgebreide kennis over 
Martha én over Yvonne, 
en zijn vele waardevolle 
suggesties voor de tekst.

Ter info: in Gent is een 
Yvonne Fontainewande-
ling, de verzetswandeling 
van Walkotopia over de rol van vrouwen in het 
Gentse verzet. Meer info: Leentje Van Hoorde - 
0472 575084 – leentjevanhoorde@gmail.com

Foto: Yvonne en Polo zomer 1934 (collectie Marc 
Verschooris)
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Meditatie

Pinkstermijmeringen

Het is Pinkstermandag, 5 uur in de ochtend. Mijn 
eerste kop koffie van de twee waarmee ik mijn 
dag begin, is al leeg. Met de tweede wacht ik nog 
even, aangezien mijn vrouw vandaag een vrije 
dag heeft en we straks samen koffie kunnen drin-
ken. Wakker ben ik sowieso al, dus ik hoef die 
tweede kop koffie niet meteen. Mijn biologische 
klok maakt me namelijk bijna elke ochtend om 
4 uur wakker en stuurt me niet later dan 22 uur 
naar bed. Ik ben een ochtendmens!

Gisteren was er een fijne Pinksterdienst. De kerk-
banken waren niet allemaal vol, maar de sfeer 
was voelbaar goed, zelfs tijdens de koffie na de 
dienst, te midden van de geur van de Pinkster-
bloemen die twee toegewijde vrouwen van onze 
gemeente op zaterdag al met veel kunde en lief-
de hadden neergezet.

De krant waarop ik digitaal geabonneerd ben, 
heeft vandaag niet veel te melden. Ik blader ver-
der door de eindeloze digitale wereld en al bla-
derend valt mijn oog op een artikel over intermit-
tent fasting oftewel periodiek vasten. Het artikel 
is geen literaire parel, maar legt wel uit wat pe-
riodiek vasten inhoudt: het gaat om wanneer je 
eet en niet om wat je eet. Het eeuwige probleem 
van de gulzige, stressetende mens is diëten, en 

na je vijftigste is overgewicht niet alleen een 
esthetisch nadeel, maar ook een aanzienlijk ge-
zondheidsprobleem. Hoe lang ik leef - vergeef 
me Heer! - hangt ook van mij af.

Mijn BMI is niet ideaal, maar op deze Pinkster-
mandag krijg ik geen zin in intermittent fasting. 
Wel stel ik mezelf de vraag of het misschien nuttig 
zou zijn om dit voedingssysteem in een geestelij-
ke dimensie te integreren. Met andere woorden, 
geestelijk vasten. Want niet alleen ons lichaam 
eet, maar ook onze geest vreet voortdurend. Er-
varingen, angsten, verlangens, teleurstellingen, 
genoegens, allerlei soorten vreugde, dromen, 
beelden, visioenen... Het consumeert 24 uur per 
dag. En is overvoed. En kan niet abstraheren. En 
het is moeilijk om orde op zaken te stellen. De 
geest is niet gelukkig. En therapie kost veel.

In zijn Bergrede laat Jezus weten: "Zalig zijn de 
armen van geest, want van hen is het Koninkrijk 
der hemelen" (Matteüs 5:3). Om de een of ande-
re reden begrijpen we dit vaak zo dat de eenvou-
digen van geest gelukkig zijn. Maar als je dieper 
in de tekst duikt, wordt het duidelijk dat armen 
van geest niet verwijst naar intellectuele armoe-
de, maar eerder naar een houding van nederig-
heid en afhankelijkheid van God. Het gaat om 
mensen die zich bewust zijn van hun geestelijke 
armoede en hun behoefte aan God. Ze erkennen 
dat ze zonder God geestelijk arm zijn en dat ze 
Zijn hulp, genade en leiding nodig hebben. Het 
gaat hier om degenen die om de geest bedelen.

De uitspraak de arme is de armste heb ik in mijn 
jonge jaren geleerd van een van de dichters van 
mijn vaderland. Het verwijst naar iemand die zijn 
armoede ervaart als een voorbestemd noodlot. 
Daarentegen is de bedelaar niet een berustende 
arme, noch is hij bescheiden of vals bescheiden. 
Hij maakt duidelijk dat hij gebrek lijdt en meer 
wil. De bedelaar klaagt, smeekt, bidt om de aal-
moes die hij niet heeft. Waarschijnlijk bedoelt Je-
zus ook in Matteüs 5:3 dat degene die erkent dat 
hij de geest van de ultieme wijsheid mist en hier-
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om vraagt, een stap dichter bij het geluk komt.

Waar Pinksteren op focust, hebben we gisteren 
gehoord: God nestelt zich in de mens. Hoewel 
deze gedachte wenkbrauwen kan doen fronsen, 
vind ik het geen slechte gedachte om te spelen 
met het idee dat er toch een allesoverheersende 
geest, wijsheid of Geest (met een hoofdletter) is, 
en niet de chaos of het toeval regeert. En dat ik, 
de mens, een organische verbinding met dit alles 
kan krijgen als ik om de geest blijf bedelen.

Het probleem is dat de mens tegenwoordig (of 
misschien altijd al, ik weet het niet) voortdurend 
naar geestelijke rijkdom streeft met als ultieme 
doel als God te zijn, goed en kwaad kennend. We 

eindigen dan met het idee dat we ongeveer alles 
weten, vol zitten met inzichten, herkenningen, 
informatie en kennis die informatie ordent. En 
we zijn echt vol, want we blijven maar gedachten 
verorberen en produceren. Zonder pauze, voort-
durend. 

Onze geestelijke BMI is niet optimaal. Daarom 
stel ik mezelf op deze met vogelzang gevulde 
Pinkstermaandagochtend de vraag of het toch 
niet goed zou zijn om geestelijk te vasten. De ma-
chine van onze eigen wijsheid tijdelijk stilzetten 
en ons openstellen voor iets anders, iets buiten 
onszelf?

ds. Tihamér Buzogány 

Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen!
Lap… alweer een foutje in de kalender van vorige maand: toen werd ds. Heleen Ransijn verge-
ten… zij mocht op 3 mei haar verjaardag vieren! Alsnog van harte gefeliciteerd!

En dan nu de jarigen voor de komende maand!

09 juni: Leon Van de Put
11 juni: Louise Hanappe- van ’t Hooft
14 juni: David Schrans
18 juni: Jo Cottenier
23 juni: Jozias Boone
24 juni: Etty Bruyneel- Deelstra
24 juni: Odette Puttemans
24 juni: Jip Bruyneel
30 juni: An-Sofie Mortier

2 juli: Anne-Marie Laruelle- Kop
2 juli: Philippe Adams
2 juli: Cilou Van den Hende
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Samen-werking

Al een tijdje zijn we - dat wil zeggen: mijn Klank-
bordgroep en ik - bezig met plannen voor een 
inloop voor straatbewoners op zaterdagmiddag. 
En die plannen zijn steeds concreter aan het 
worden. Pas geleden had ik voor het eerst een 
bijeenkomst met de vrijwilligers-équipe. Mensen 
van verschillende herkomst, vooral uit de twee 
Gentse VPKB-gemeenten. We zijn er allemaal en-
thousiast over en willen er iets goeds van maken. 

Wat is onze bedoeling met deze inloop? 
Wat ons voor ogen staat is een plek om tot rust 
te komen, een plek zonder verplichtingen bui-
ten zulke voor de hand liggende als: elkaar geen 
last bezorgen en met elkaar zorgen dat de sfeer 
goed blijft. Ik denk dat dat het belangrijkste is: 
een plek in het leven roepen waar mensen even 
niets móeten. Want als straatbewoner moet je 
veel: een plek vinden voor de nacht, zien dat je 
genoeg eten krijgt, je houden aan de afspraken 
met hulpverleners in allerlei soorten, en gaat u 
zo maar door. Het wordt geen plek voor hulpver-
lening (hoogstens om informatie te geven over 
waar de gasten dan wél terecht kunnen voor 
hulpverlening). Maar wél een plek waar ruimte is 
voor ieders verhaal. Van de vrijwilligers (en trou-
wens ook van mij zelf) wordt in de eerste plaats 
gevraagd om aanwezig te zijn, met hart en ziel. 

Deze vraag, wat de bedoeling is van de inloop, 
nam een belangrijk deel in beslag van de voor-
bereidings¬bijeenkomst van dit weekend. En 
het was fijn om hier zo samen over te praten. 
Als straatpastor werk ik toch wel vaak alleen, en 
om dan zo’n enthousiaste en positief ingestelde 
équipe bij elkaar te hebben, is een zalige erva-
ring. Net als trouwens de bijeenkomst van mijn 
Klankbordgroep, een paar dagen eerder, waar 
we ook flink hebben zitten brainstormen over 
de vraag waar die voorbereidingsbijeenkomst 
allemaal over zou moeten gaan. Met elkaar in 
gesprek gaat over iets waar je samen voor gaat, 
dat vind ik één van de mooiste dingen die er zijn. 
Elkaar op ideeën brengen. Elkaar aanvullen. En 
vooral: voelen dat je het sámen gaat doen. 

Ik vind het heel spannend, zo’n nieuwe inloop. 
Maar na twee van die bijeenkomsten van samen 
plannen maken en samen vorm geven aan dit 
nieuwe initiatief, heb ik er ook heel veel zin in!

ds. Heleen Ransijn
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In ons hart en in ons huis, de zegen van God.
In ons komen en ons gaan, de vrede van God.
In ons leven, op onze zoektocht, de liefde van God.
Bij het einde, nieuw begin, de armen van God om ons te ontvangen, 
thuis te brengen.
Amen

(uit het Liedboek, Iona Abbey Worship Book)

Wel en wee in onze Brabantdamgemeente

Hoe zal ik beginnen… een beetje zeuren over het 
weer? Nee, dat gebeurt al genoeg! Feit is dat er 
nog veel winterkleren gedragen worden.

We kijken uit naar de zomer… Maar eerst moe-
ten de studenten nog door de examenperiode: 
we wensen hen veel succes en doorzettingsver-
mogen toe!

Voor onze dominee en zijn familie is het aftellen 
en uitkijken naar de thuiskomst van Tamás, na 
6 weken China. We weten dat hij daar een inte-
ressante tijd gehad heeft en veel positieve herin-
neringen zal overhouden aan deze reis. Hopelijk 
krijgen wij nog een verslagje!

Jo en Mireille Cottenier kunnen voorzichtig op-
gelucht ademen nu ze, na een onzekere en ang-
stige tijd, positieve berichten kregen betreffen-
de de gezondheid van hun dochter Gudrun. We 
hopen dat de genezing goed mag doorzetten tot 
volledig herstel!

Daniëlle Van Damme werd enige tijd geleden 
geopereerd aan de heup. Waar bij de eerste 
heup alles voorspoedig verliep, waren er nu bij 
de tweede heupoperatie toch wat complicaties, 
waardoor Daniëlle nog steeds veel ongemak 
heeft en aan het revalideren is. We wensen je 
veel sterkte toe, Daniëlle en goede moed en ge-
duld. Gelukkig blijf je optimistisch!

Rita Martens heeft ondertussen een catarac-
toperatie aan beide ogen gehad met gunstig 
resultaat. Commentaar: de leesbrilletjes  zullen 
binnenkort niet meer nodig zijn! Samen met jou 
zijn we dankbaar!

Ondertussen is Micheline Morel verhuisd naar 
de Frère Orbanlaan, mede dankzij veel hulp van 
een paar flinke mannen uit onze gemeente. Nog-
maals veel geluk en zegen gewenst in je nieuwe 
woonst, Micheline! 

Met Pascal Dhont gaat het wat beter. Jammer 
genoeg blijft Ingrid sukkelen met verschillende 
klachten. Nieuwe onderzoeken zijn noodzakelijk, 
we hopen van harte dat de dokters je terug op 
weg kunnen helpen, Ingrid!

Zorgen om onszelf of onze naasten of juist vreug-
de en dankbaarheid… het mag allemaal aan bod 
komen, soms hier in deze column of, nog beter, 
bij onze Heer en Heiland… We bidden voor u en 
vragen aan onze hemelse Vader om u nabij te zijn 
in uw leven en u te zegenen, alle dagen van uw 
leven! Jong of oud, blij, bezorgd of verdrietig, u 
mag steeds een beroep doen op de predikant of 
de kerkenraadsleden voor een luisterend oor of 
een vertrouwelijk gesprek. 

Martine De Jonge
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Zeg het met bloemen…

Op zondag worden er meestal bloemen gekocht die vooraan in de kerk op de Avondmaalstafel 
staan en afhankelijk van een persoonlijke gebeurtenis of situatie aan iemand worden aangebo-
den. De voorbije tijd waren de bloemen bestemd voor...

05 mei		 Marijke Schaefer		 als dank voor haar inzet voor de gemeente
12 mei		 Peter Van Damme	 als dank voor het jarenlange werk voor de website
19 mei		 Daniëlle Van Damme	 ter bemoediging
26 mei		 Micheline Morel		 t.g.v. haar verhuis

Activiteitenkalender
		  01-30 juni		  Open Kerken (Locatie: 't Keerske Brugge)
Zondag	 02 juni		  12:00	 Agapè-maaltijd (Locatie: Pichalzaal)
				    15:00	 Inzegeningen (Locatie: Boechout)
Zondag	 09 juni		  10:00	 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Woensdag	 12 juni			   Kerkenraad
Vrijdag		 21 juni		  14:00	 Bijbelstudie (Locatie: Rita Martens)
				    20:00	 Bijbelstudie (Locatie: Frederike Lueken)
Zondag	 23 juni			   Gentse Quakers, wandeling door Gent
Zaterdag 	 29 juni		  19:00	 Opening Sacrale Wervels in aanwezigheid 			
					     van kunstenaar Ben Benaouisse
Zondag	 30 juni		  10:00	 TV-dienst vanuit de VPKB Boechout

		  17-18 augustus		  Geuzenfeest (Locatie: Horebeke)
		  20-30 augustus		  Belgisch-Duits Convent (Locatie: Nordhorn (D))

Zondag	 01 september		  Startzondag (Locatie: Francine Ongenae)
					     Scheppingszondag
Vanaf zat.	 28 september		  Cursus lekenprediker (Locatie: FTPR)

Allerlei
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Dienstenrooster

Zondag, 2 juni	                                                                                                  
Voorganger			   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst	 Bea Baetens / Micheline Morel
Collectes			   Kerkenwerk / Kerkenwerk
Organist(e)			   Aletta Rambaut
Koffiedienst			   Fam. Buzogány
	
Zondag, 9 juni	                                                                 Heilig Avondmaal                                                                                                     
Voorganger			   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst	 Francis Van De Walle / Rita Martens
Collectes			   Kerkenwerk / Ziekenhuis Kilembe in Oeganda
Organist(e)	
Koffiedienst			   Micheline Morel
	
Zondag, 16 juni 	                                                                                                                                                     
Voorganger			   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst	 Rita Martens / Micheline Morel
Collectes			   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)	
Koffiedienst			   Bert Deroo
	
Zondag, 23 juni 	                                                                                                                                                       
Voorganger			   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst	 Francis Van De Walle / Martine De Jonge
Collectes			   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)	
Koffiedienst			   Rita Martens
	
Zondag, 30 juni 	                                                                                                                                                      
Voorganger			   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst	 Francis Van De Walle / Bea Baetens
Collectes			   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)	
Koffiedienst			   Herwig en Bea Smetryns
	
Zondag, 7 juli	                                                                                                                                                         
Voorganger			   Els Maassen
Kerkenraadsleden van  dienst	 Martine De Jonge / Bea Baetens
Collectes			   Kerkenwerk / Kerkenwerk
Organist(e)	
Koffiedienst			   Jo en Mireille Cottenier
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Bijbelleesrooster

Juni
	
2	 zondag		  Marcus 2:23-3:6	
3	 maandag	 Marcus 3:7-19	
4	 dinsdag		 Marcus 3:20-35	
5	 woensdag	 Handelingen 4:32–5:11	
6	 donderdag	 Handelingen 5:12-21a	
7	 vrijdag		  Handelingen 5:21b-32	
8	 zaterdag	 Handelingen 5:33-42	
9	 zondag		  Handelingen 6:1-15	
10	 maandag	 Handelingen 7:1-16	
11	 dinsdag		 Handelingen 7:17-34	
12	 woensdag	 Handelingen 7:35-43	
13	 donderdag	 Handelingen 7:44–8:1a	
14	 vrijdag		  Marcus 4:1-12	
15	 zaterdag	 Marcus 4:13-23	
16	 zondag		  Marcus 4:24-34	
17	 maandag	 Jesaja 30:1-8	
18	 dinsdag		 Jesaja 30:9-18	
19	 woensdag	 Jesaja 30:19-26	
20	 donderdag	 Jesaja 30:27-33	
21	 vrijdag		  Jesaja 31:1-9	
22	 zaterdag	 Psalm 43	
23	 zondag		  Marcus 4:35-41	
24	 maandag	 Psalm 85	
25	 dinsdag		 Handelingen 8:1b-13	
26	 woensdag	 Handelingen 8:14-25	
27	 donderdag	 Handelingen 8:26-40	
28	 vrijdag		  Psalm 30	
29	 zaterdag	 Marcus 5:1-20	
30	 zondag		  Marcus 5:21-43	

Juli
1	 maandag	 Psalm 88		
2	 dinsdag		 Handelingen 9:1-19a	
3	 woensdag	 Handelingen 9:19b-31	
4	 donderdag	 Romeinen 14:1-12	
5	 vrijdag		  Romeinen 14:13-23	
6	 zaterdag	 Psalm 28	
7	 zondag		  Marcus 6:1-6a	


